
 
 

SOUVENIRS

Over de lange, lege pier loop ik langzaam naar het water.  
 
Mijn hoofd verzamelt foto’s en verrassingen voor later.  
 
De wind die ik voel, huppelt straks nog door mijn haar.  
 
Voor elke grijze dag ligt alvast een bootje klaar.  
 
Alles wat hier is, gaat voor altijd met me mee:  
 
de geur van zoute golven, zeven zeehonden in zee.  
 

@2019 Reine Pelseneer
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THUIS

waar ik in een pyjama met een gat 

vaal door het vele wassen 

maar wel mijn favoriet

in kinderachtige maar warme 

knuffelsloffen op de bank 

onder een dekentje wegkruip 

met hete chocolademelk 

uit een mok met barst 

maar wel mijn mooiste 

thuis waar de klok tikt 

en flodderen mag.  

@2018 Annie van Gansewinkel
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GOUDVIS

Ik gaf jou voer en vers water.
Jij dacht: hij is de god van de goudvissen, 
hij gaat over mijn leven en lot.

Ik troostte jou omdat je de wereld in wou en wist dat het 
niet kon.
Ik zette jou voor het raam in de maan en de zon.

Ik vertelde jou over de dierenwinkel de vreemde vissen die 
ik zag: een vis met een duikbril, een vis met een wapperen-
de vlag.

Ik heb jou eind februari begraven bij de duif en de muis ach-
terin de tuin, ik maakte van takjes een kruis. 

Ik wek jou tot leven met woorden in mijn hoofd zwem je 
rond.
Jij geeft me gedachten die ik zelf nooit vond.

@2016 Bas Rompa
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À LA PISCINE

Splesj! Woesj! 
Zie je mij?
Hoe vlug ik door het water glij?
Splesj! Woesj! Bommetje!

Hé, meisje in je blauwe badpak,
Zie je doe hoog het water spat?
Da’s mijn fontein, speciaal voor jou
Zag je dat? Keek je nou?

Jou zie ik wel; je huid zo brons, je haar haast zwart
Kijk nou naar mij, en blijf niet zo kletsen
met je waterwoorden die als beekstroompjes
over je lippen klateren

Splesj! Woesj!
Zag je die duik die ik net dook?
En die salto naar achter, zag je die ook?
Splesj! Woesj! Bommetje!

Ik wil mijn handdoek wel naast je leggen,
maar als jij iets tegen mij zou zeggen,
wat moet ik dan? Ik weet alleen:
bonjour, croissant en ooievaar 
drie druppels en dan is het op

Dus speel ik liever stommetje
en spreek mijn eigen watertaal
want die is internationaal:

Splesj! Woesj! Bommetje!

@2017 Simon van der Geest
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