
Er waren eens twee BiebBoys met boeken
Kees was de ander aan het zoeken
Maar al vlot werd gemeld
Er wordt afgeteld
Kijk niet in de gaten en hoeken

BiebBoy Joran was plots ontvoerd
Stevig met bom vastgesnoerd
Er kwam geen agent
Want Kees heeft talent 
Lees voor! Dan ben ik geroerd

Kees startte met boek nummer één
Met veel fantasie om zich heen
Hij ging veel te snel
Dat wist hij toch wel
Lees maar opnieuw nu meteen

Na een boek of drie werd hij moe
Let op, want nu komt de clou:
Die lach klinkt bekend
Er werd toen gerend
Vlug, vlug naar de juiste plek toe

Op heterdaad Joran betrapt 
Hij had een flink mopje getapt
Hij vroeg het zo vaak
Maar nooit was raak
Maar Kees heeft het eindelijk gesnapt


